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Grenzen  veroorzaken,  zonder  enige  twijfel,  de  grootste
discriminatie uit de hele wereldgeschiedenis.
Voor velen lijkt een wereld zonder grenzen een utopische
gedachte, die enkel mogelijk is de wereld van dromers. Ik heb
het niet over het openen van grenzen voor goederen maar wel
voor gelukzoekers. Het treurige is dat er tegen open grenzen
vooral veel slechte argumenten steeds weer de kop op steken.
Uit  de  studie  van  de  econoom  Lant  Pritchett  (Harvard
University) blijkt dat het openen van de grenzen voor arbeid
het duizendvoudige aan welvaart zou meebrengen dat het openen
van de grenzen voor kapitaal. Maar geld is niet alles. Kunnen
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we mensen zomaar voor een zwaarbewapende poort laten staan
als ze op zoek zijn naar eten, onderdak of hulp? Iemand
voedsel wiegeren is geen misdaad, maar is dat ook zo als je
iemand belet om zelf voedsel op de markt te gaan halen door
hem af te sluiten met zwaarbewapende soldaten? Wassen we onze
handen dan nog in onschuld?
Om  het  met  de  woorden  van  Joseph  Carens,  een  van  de
belangrijkste  pleitbezorgers  van  open  grenzen  te  zeggen:
“Vrije migratie mag dan niet direct te verwezenlijken zijn,
het is een doel waar we naar zouden moeten streven.”
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