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Aan het eind van de week ontmoet ik, via Praksis, Ioana,
coördinatrice van Antigone, een Griekse organisatie met als
doel  mensen  te  informeren  over  racistisch  gedrag,
geweldloosheid  en  discriminatie.
Ze werken pas recentelijk in enkele kampen. Ze willen met
vertalers en psychologen vrouwen in de kampen ontmoeten. De
meeste vrouwen erkennen de behoefte om te praten niet, en dat
is  uiteraard  begrijpelijk.  Maar  veel  vrouwen  leven  in
verscholen  erbarmelijke  situaties.  Mijn  eerste  dag  bij
Antigone begint met een vrijwilligersmeeting. Iedereen spreekt
zich uit over zijn ervaring. De groep bestaat voornamelijk uit
jonge vrouwelijke studenten, vaak uit de States met Griekse
achtergronden. Het ligt hen moeilijk om na een paar uur de
kinderen achter te laten in hun uitzichtloze situatie. De
opvang van de kinderen door deze studenten is vaker emotioneel
dan professioneel. Ioanna, psychologe en verantwoordelijk voor
de vrijwilligers binnen Antigone geeft raad. Kinderen maken
snel emotionele banden en willen zelden een leuke activiteit
stoppen, waardoor je snel het gevoel krijgt hen achter te
laten.

Ik ga vaak uit eten bij Tao en Quang, maar ook voor een
babbel. Ik vertel Tao dat ik acrobatie matjes en materiaal om
jongleerballen te maken wil kopen. Spontaan stelt ze voor om
samen op zoek te gaan naar het materiaal, ze betaalt zelfs
alles. Ik was verrast. De inwoners van Thessaloniki zijn zelf
inwijkelingen, vertelt ze me. Ze weten nog steeds wat het is
om vluchteling te zijn.
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