
Reisverhalen uit Indië

Het liefst ben ik onderweg. Een landschap aan me zien voorbij
flitsen, niet wetend waar ik terecht zal komen. Toekomst,
verleden,  ze  lossen  op  in  dit  moment,  hun  bestaan  wordt
onbenullig in deze stressloze verplaatsing. Een hora waarin de
wereld  gevoeld,  gezien,  begrijpen  wordt.  Geen  eenzaamheid,
enkel ontdekking. Het is fijn om vrij in deze wereld te kunnen
rondlopen, ook al ben ik niet overal welkom, ook al is het
niet  overal  voor  me  veilig.  Ik  kan  me  veel  vrijheid
veroorloven. Ik ben onderweg als vrije reiziger in de spiegel
van mijn zelfbeeld. Ik ben onderweg in Indië.
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