
01  –  De  bus  naar  het
Onbekende

De bus naar het Onbekende heeft een vertraging van ongeveer
één jaar. De elektronische stem laat hier geen twijfel over
bestaan. Er heerst een hectische energie in deze busodrôme,
maar Tobo’s bestemming wordt vandaag niet meer bediend.
Welke bus moeten we nemen? De jongen aan zijn hand kijkt hem
aan.
De twee. Een duidelijk antwoord, want Tobo wil niet afgeleid
worden.
En waar gaan we heen?
Een stilte, een lege blik. Tobo kijk de jongen aan en lacht
hem zachtjes toe. Hij hurkt bij het kind om hem een knuffel te
geven.
Waar het leuk is, fluistert hij in zijn oor.
Naar het Onbekende?
Ja, naar het Onbekende.
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Tobo gaat naar de kassa. Hij bedenkt zich dat hij beter wat
informatie kan inwinnen.

Volgende


