
It keeps the docter away

It keeps the docter away
Fotograferen,  het  capteren  van  beelden  en  momenten  die
verdwijnen.
Wil ik hiermee mijn omgeving later haar nodige aandacht geven?
Besef ik wel wat ik zie? Is het een steun aan mijn eeuwig
mankerend geheugen?
Of is dit de manier hoe ik in de wereld sta.
It keeps the doctor away! Mijn alternatief voor de appel!
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